


Een Lint van Klaprozen

Een Klaproosschildje aan iedere gevel zodat er een
lint van eeuwig bloeiende klaprozen ontstaat. Dat
is waar u aan meehelpt wanneer u een emaillen
Klaproosschildje koopt.

Met het Lint van Klaprozen gedenken we hen die
hier vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog, vieren
we de vrijheid en geven haar door. Het verbindt ons
met elkaar, met onze bevrijders van toen en met
militairen die zich nu inzetten voor de vrede. Het
verbindt ons ook met de talloze onschuldigen die
vandaag het slachtoffer zijn van oorlogsgeweld.

leder Klaproosschildje geeft aanleiding om het
waargebeurde en, helaas, eeuwig actuele verhaal
van oorlog en bevrijding te blijven vertellen. Het
herinnert ons aan de waarde van vrijheid, onze rol
bij het bewaken én het vieren ervan!

Helpt u mee om het Lint van Klaprozen
verder uit rollen?

Een Klaproosschildijes is voor € 19,45 te koop. U kunt
een berichtje sturen naar info@dorpsraadwelberg of
contact opnemen via (06) 51742572.

De schildjes zijn ook verkrijgbaar bij het VVV
Informatiepunt Steenbergen (Gummaruskerk,
Westdam 83, Steenbergen) en de VVV Brabantse
Wal (Markiezenhof, Steenbergsestraat 6, Bergen op
Zoom).

Een Lint van Klaprozen is een initiatief van
Dorpsraad Welberg en mede tot stand gekomen
dankzij een subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de gemeente Steenbergen.

Facebook: Een Lint van Klaprozen

De klaproos is internationaal het symbool voor, met name,
A _ Canadese en Britse militairen die vielen tijdens de beide
wereldoorlogen. Dat is gebaseerd op het gedicht ‘In Flanders

Fields’ van de Canadese legerarts John McCrae (1872-1918).



